
Sit with Discomfort 
 

 
 
Een Ode aan Russel Lawrence Cummins - † 8 januari 2024 
  
Ik wist aanvankelĳk niet waar ik moest beginnen met dit 
eerbetoon. Het heengaan van Russel bracht zoveel nieuwe 
inzichten. Evengoed, elke keer als ik er over nadacht, kwam ik 
terug bĳ die drie woorden die bĳna dagelĳks in mĳn hoofd 
rondwaren. Ze werden Harry en mĳ aangereikt door een 
Amerikaanse ervaringsdeskundige toen wĳ ons als 
rechtgeaard SPV- en met een onbedwingbare behoefte tot 
hulpverlening, weer eens geroepen voelden om iemand te 
gaan redden.  



We hadden hoog boven 5th Avenue in New York een dialoog 
(the Bubble) met 5 Amerikaanse ervaringsdeskundigen. Ik 
geef toe dat hun herstelverhalen niet mals waren.  
Die mensen kwamen echt van ver. Een aantal deelnemers uit 
onze Nederlandse groep liepen bĳ het horen van die verhalen 
huilend de ruimte uit, omdat ze keihard binnenkwamen. Toen 
wĳ aanstalten maakten om die mensen achterna te lopen en 
ze te troosten, werden we door onze Amerikaanse Peers 
bruusk tot de orde geroepen. “Sit down!” Was hun 
boodschap. “Die mensen hebben er niet om gevraagd en je 
kunt erop vertrouwen dat ze gewoon terugkomen. Dus, ga 
zitten, luister en houd vooral je mond dicht.”  
  
Sit with Discomfort. Sluit vrede met ongemak. In gesprek met 
mensen met geleefde ervaring schuurt het altĳd. Het raakt aan 
wat je zelf hebt meegemaakt en als dat niet zo is en je bent 
aan de verkeerde kant van de drempel opgeleid, dan noopt 
het weer tot het geven van ongevraagd advies.  
Wĳ hebben afgeleerd. En een groot aandeel daarin kunnen 
wĳ op het conto van Russel schrĳven. Achterover zitten, diep 
in- en uitademen en jezelf ertoe zetten om niets te doen en 
gewoon te luisteren. Daarnaast leerden wĳ dat de grens 
waarop je denkt te moeten interveniëren veel verder weg ligt 
dan je op school hebt geleerd. Wait in Wonder.  
  
Ik herinner mĳ de dag dat ik Russel op de setlĳst had gezet 
van het 2e of 3e Meet the Xperts Festival in de Toneelschuur in 
Haarlem. Toon Walravens, Rik van Laeken en Brenda Froyen 
stonden ook op die lĳst.  
We deden als organisatie van die vĳf festivals niet aan 
ballotage of screening. En bovendien, hadden we dat wel 
gedaan, met Russel wist je het toch nooit.  



Hĳ was de vleesgeworden orkaan, gehuld in een zorgvuldig 
getraind lichaam. Terwĳl wĳ de camera lieten lopen zag ik 
Russel dansend op het podium staan. Ook hier vierde mĳn 
behoefte tot controle en beheersing weer hoogtĳ. Ik kon er 
bĳna niet naar kĳken vanuit de angst dat Russel ten overstaan 
van 100 mensen door het ĳs ging zakken. Niets bleek minder 
waar. Russel gaf een puntgave presentatie ten beste, 
gelardeerd met ontelbare wĳsheden en humor. Hĳ besloot 
die dans en ving de start van zĳn TedTalk aan met de 
woorden: “Ik dacht, hoe kan ik het nog wat spannender voor 
mĳzelf maken.” Als je nu denkt, die wil ik nog wel eens zien, 
dat kan. Dat zou verplichte kost op opleidingen moeten zĳn. 
  
Eerlĳk gezegd, heb ik nog nooit een ervaringsdeskundige op 
een podium door het ĳs zien zakken. Het feit dat mensen 
spreken over iets wat zĳ zelf hebben meegemaakt is hier altĳd 
debet aan. Die verhalen komen recht uit het hart, zo jouw hart 
binnen. Zoals dat bĳ Russel altĳd het geval was. Je kunt er van 
vinden wat je vindt en ja, ik hoor in mĳn hoofd veel 
professionals “Ja, maar” zeggen’, als er échte alternatieven 
aangedragen worden, maar het is nog altĳd zo dat uit de 
hand gelopen situaties waarbĳ mensen met geleefde ervaring 
betrokken zĳn minder vaak voorkomen dan ons door de 
media voorgeschoteld wordt. En mensen met geleefde 
ervaring zĳn nog steeds eerder slachtoffer van agressie dan 
andersom.  
  
Ik wil Russel bedanken voor zĳn onverbloemde eerlĳkheid, 
zĳn heldere en confronterende analyses, het volledige gebrek 
aan de angst om te zeggen wat hĳ wilde zeggen en altĳd met 
respect voor wat die ander er dan uiteindelĳk van vond, zĳn 
tomeloze energie, hĳ schuwde de dialoog niet en nooit.  

https://www.youtube.com/watch?v=gYNrjq_X8FA


Ik wil hem bedanken voor zĳn inzicht gevende oneliners, voor 
het gebruik van andere, minder stigmatiserende taal.  
  
*Zo meldde hĳ zich bĳ een ziekenhuis in Den Haag met de 
mededeling: Is dit de Eerste Hulp bĳ Geestelĳke Ongelukken? 
  
*Ik laat mĳ geen dingen verbieden, tenzĳ ik het zelf besluit. 
  
*Ik ontsnapte via het plafondpaneel en het badkamerraam. Ik 
laat mĳ niet zo makkelĳk tegenhouden.  
  
*Alle wanen die bestaan en die beschreven zĳn heb ik voorbĳ 
zien komen en nog meer. 
  
*Hoe gek ik ook was, mĳn geweten bleef intact.  
  
*Ik ben 56 geworden, vanuit mĳn brede ervaring kan ik dingen 
in de ik-vorm vertellen. Niet dat het om mĳ gaat, maar dan is 
het van mĳ en dan kunnen mensen zelf besluiten wat ze 
daarvan kunnen gebruiken of wat ze laten liggen.  
  
*Onderdrĳving, goede dingen groter maken en nare dingen 
wat kleiner.  
  
*Wie kan voor een ander oordelen dat hĳ kan verdragen wat 
hĳ moet dragen? Als de een het kan, hoeft de ander het nog 
niet te kunnen.  
  
*Ik heb mĳn gevoel gebroken en dat wordt nu even in het gips 
(lees; medicatie) gezet, dus kan ik het even niet bewegen.  
  



*Ik ben 56 en ik ben gelukkig. Als ik dit van tevoren geweten 
had, 35 jaar geleden, of ik het weer zo gedaan zou hebben? 
Dat ik op mĳn 56ste gelukkig was? Ik denk het wel. Ik was gek 
genoeg.  
  
Russel deed niet alleen goed werk op de afdelingen waar hĳ 
werkte, maar hĳ nam ook de vrĳheid om beleid ter discussie 
te stellen. Hĳ nam geen blad voor de mond. Hĳ vertelde 
onomwonden wat hĳ van iets vond en dat ventileerde hĳ dan 
ook ter plekke. Hĳ was meer dan een gedreven ervarings-
deskundige. Russel was goedbeschouwd een Human Rights 
Activist. 
  
We danken Russel voor zĳn vermogen en ambitie om waar je 
bĳ stond aan community building te doen. Hĳ gaf mensen het 
gevoel dat je erbĳ hoorde en wil niet iedereen nu juist dat. Ik 
voelde mĳ goed in zĳn nabĳheid. Zoals ik mĳ goed voel in de 
nabĳheid van alle ervaringsdeskundigen. Voor wie dat besef 
nog niet ingedaald is, zĳ wĳzen ons de weg naar een meer 
humane GGZ. Zoals Russel dat vanaf zĳn 54ste op niet mis te 
verstane wĳze gedaan heeft. Sit with discomfort. Sluit vrede 
met ongemak. Stuur aan op vriendschap. Luister. Bevestig. 
Werk samen. Je kunt het bĳ je familie ook, dus waarom niet in 
het werk in de GGZ. 
  
Russel, je hebt een zachte landing gemaakt. Dat weten wĳ 
zeker. Zo zeker als Russel die zeker wist dat hĳ niet lang meer 
te leven had en toch alles gedaan heeft wat hĳ had willen 
doen. We zien je in de nabĳe of verre toekomst vast en zeker 
voorbĳ komen in een andere hoedanigheid. Je bent er gek 
genoeg voor.  
  



  
Rokus Loopik 
Harry Gras 
 
 
 

 


